
Afscheid Maatjes

We namen eind september afscheid van twee betrokken vrijwilligers: Jos Groen-Nieuwenhuizen

en Linda Eikelboom-Voskuil. Zij waren 5 en 8 jaar actief  als schuldhulpmaatje en ondersteunden

inwoners van Heerde bij het op orde brengen van hun administratie en financiën. Voorzitter Wilco

van de Vosse bedankt hen voor hun grote inzet: “Jos en Linda hebben voor veel mensen het

verschil gemaakt. Ze laten een mooie erfenis achter: laten zien hoe belangrijk persoonlijke

aandacht is.” Beiden ontvingen een bloemetje en een cadeaubon als dank voor hun waardevolle

werk.

Stichting Grip op de Knip Heerde zet zich in om financiële rust en stabiliteit te bieden aan iedereen die
daar behoefte aan heeft. In deze nieuwsbrief lees je waar we mee bezig zijn en hoe we samen het
verschil kunnen blijven maken. Veel leesplezier!
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Applaus voor het formulierenteam!

Twee jaar geleden startte Grip op de Knip met het formulierenteam. En wat blijkt? Het is een

groot succes! Waar vorig jaar 35 inwoners hulp kregen bij het invullen van formulieren, staan we

dit jaar al op 50 geholpen mensen – en het jaar is nog niet eens voorbij. Deze groei laat zien hoe

hard deze ondersteuning nodig is én hoe waardevol het team is voor onze gemeenschap. Een

speciaal woord van dank aan Joke Eilander en Jeanette van der Veen voor hun inzet en

betrokkenheid. Dankzij hen kunnen steeds meer mensen met vertrouwen hun formulieren

regelen.



Aandacht gevraagd voor bestaanszekerheid bij nieuwe Kamerleden

In oktober zijn de nieuwe Kamerleden gekozen en inmiddels aan de slag gegaan. Vanuit 

ons bestuur hebben wij hen allemaal een brief gestuurd om hen te feliciteren met hun nieuwe 

functie. Maar we deden meer. In dezelfde brief vroegen we aandacht voor twee belangrijke 

thema’s: bestaanszekerheid en schuldenproblematiek in Nederland. Als organisatie die dagelijks 

met deze problemen te maken heeft, vinden we het belangrijk om onze ervaringen te delen. Juist omdat

Grip op de Knip zo praktisch en dichtbij betrokken is bij mensen met financiële zorgen, wijzen we de

nieuwe bestuurders graag op hun kans om écht verschil te maken. We hebben deze actie gedeeld met de

lokale en regionale media.

Lokale partijen positief over ons advies 

In aanloop naar de lokale verkiezingen hebben we als bestuur alle politieke partijen in Heerde een lijst

met zeven aandachtsvelden meegegeven. Deze punten kunnen zij verwerken in hun

verkiezingsprogramma’s om het beleid rond armoede en schulden in de gemeente verder te versterken.

De brief werd positief ontvangen. Verschillende partijen gingen graag met ons in gesprek om de

onderwerpen verder toe te lichten. Zo werkt Grip op de Knip stap voor stap mee aan nóg sterker lokaal

beleid voor inwoners met financiële zorgen. Interesse? Vraag de lijst op via: voorzitter@gripopdeknip.nl.

Word maatje en maak écht verschil

We zoeken nieuwe maatjes die inwoners van Heerde willen helpen met hun administratie en geldzaken.

Als maatje luister je mee, breng je samen overzicht aan en ondersteun je bij kleine, praktische stappen.

Zo geef je iemand weer rust en vertrouwen.

Je hebt geen speciale opleiding nodig. Geduld, betrokkenheid en ongeveer 2 uur per twee weken zijn

genoeg. Wij zorgen voor een korte, gratis training en goede begeleiding. Ook is er elk jaar een gezellige

vrijwilligersbijeenkomst. Wil je meer weten of je aanmelden?  Mail naar coordinator@gripopdeknip.nl of

bel 06 – 106 834 77. Samen geven we mensen in Heerde weer grip op de knip!

Een woord van dank

Aan het eind van het jaar wil het bestuur iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor Grip op de Knip.

Onze maatjes, de mensen van de gemeente Heerde, de vrijwilligers van de diaconie en alle donoren:

dankzij jullie steun kunnen we ons werk blijven doen. Wat we samen doen lijkt soms klein, maar het

maakt wél verschil. Onderstaand gedicht verwoordt dat doel prachtig.

Een beetje liefde
 kan als een druppel water zijn
 die een bloem de kracht geeft
 zich weer op te richten
 Een beetje liefde
 kan een mens genezen!
 Een mens genezen

 is hem helpen
 de verloren moed terug te vinden
 Meer dan door je mond
 zal de liefde spreken
 door de zachtheid van je handen
 de tederheid van je gelaat
 en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans


